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Dag tot dag schema

Vervoer Route Overnachting
1 Viiegtuig Vertrek Viiegtuig
2 Vliegtuig, Transfer Aankomst Kathmandu Kathmandu
3 Kathmandu Kathmandu
4 Bus Kathmandu — Panauti Panauti
5 Te voet Panauti — Dhulikel Dhulikel
6 Te voet Dhulikel — Nagarkot Nagarkot
7 Te voet Nagarkot — Bhaktapur Bhaktapur
8 Bhaktapur Bhaktapur
9 Transfer, Vliegtuig Bhaktapur — Kathmandu — Chengdu Chengdu
10 Vliegtuig, Transfer Chengdu — Lhasa Lhasa
11 Lhasa / Bezoek Potala Lhasa
12 Lhasa Lhasa
13 Lhasa / Bezoek Gandenklooster Lhasa
14 Bus Lhasa — Yambulagang — Samye Samye
15 Samye Samye
16 Bus Samye — Yamdrok Tso — Gyanze Gyanze
17 Bus Gyanze — Xigaze Xigaze
18 Xigaze Xigaze
19 Bus Xigaze — Sakya Sakya
20 Bus Sakya — Rongbuk (Mount Everest) Rongbuk (Mount Everest)
21 Bus Rongbuk — Kyrong Kyrong
22 Bus Kyrong — Kathmandu Kathmandu
23 Kathmandu Kathmandu
24 Transfer, Vliegtuig Vertrek Kathmandu — Aankomst Aankomst
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Dag 1 Vertrek

Waarschijnlijk ben je al enige tijd bezig met de voorpret, een
reis naar Tibet en Nepal vereist namelijk een goede
voorbereiding! Het zijn twee niet alledaagse bestemmingen,
wat minder voorspelbaar. Waarschijnlijk loopt niet alles zoals
je het van tevoren hebt bedacht. Voor een avontuurlijke reis
als deze is flexibiliteit dan ook de sleutel. Sta open voor
onverwachte ervaringen en laat je verrassen door lokale
Nepalese en Tibetaanse tradities. Je krijgt daar een
onvergetelijke belevenis voor terug!

Vandaag is het eindelijk zo ver! Je rondreis door Tibet en
Nepal gaat van start. Je vliegt naar Nepal en komt daar de
volgende dag aan (tijdstip afhankelijk van de
luchtvaartmaatschappij waarmee je vliegt). Na aankomst op
de internationale luchthaven Tribhuvan staat er een
transfer voor je klaar, je rijdt naar je hotel met

zwembad (onder voorbehoud van wijzigingen).

ECHT OP REIS TIP

Je reis thuis al laten beginnen?

Neem de trein naar de luchthaven, geen filestress en gedoe
met parkeren! Zo reduceer je bij het stukje van je reis waar je
zélf invioed op hebt je CO2-uitstoot. lets wat bij een verre
vliegreis voorlopig helaas onvermijdelijk is.
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Dag 2 Aankomst Kathmandu

Na aankomst kun je op pad om Kathmandu te verkennen.
Proef de chaotische sfeer van het stadsverkeer: rinkelende
fietsbellen, een verdwaalde koe, straatverkopers, toeterende
auto's, bussen, tuktuks en riksja's. Slenter door de smalle
straten en laat je steeds weer verrassen door de ontelbare
hindoeistische tempels, vaak prachtig versierd. Wandel
over het overweldigende Durbar Square, vol met tempels,
paleizen en pagodes. En breng een bezoek aan de tempel
van de Levende Godin: de Kumari. Wie weet laat zij zich
wel aan je zien!

Onontkoombaar zijn ook de talloze winkels. De wijk Thamel
puilt ervan uit, maar ook in meer verscholen achterafstraatjes
kom je ze tegen. Naast souvenirshops vind je in heel
Kathmandu gezellige restaurants. De keuze is reuze:
Nepalees en Indiaas, maar ook Japans, Thais, Chinees,
ltaliaans, Mexicaans en westers. Soms zijn deze
eetgelegenheden uitgerust met een dakterras of een tuin,
waar het heerlijk is om even bij te komen op je Nepal
groepsreis.

ECHT OP REIS TIP

Local Impact Score

Voor elke reis streven we naar een minimale impact op het
klimaat en een maximale positieve impact op de lokale
omgeving. Om inzichtelijk te maken welk deel van onze
uitgaven en de uitgaven van onze reizigers bij de lokale
gemeenschap terecht komt, hebben wij een Local Impact
Score ontwikkeld. De Local Impact Score van deze reis is: 72

Lees meer over de Local Impact Score.



https://koningaap.nl/duurzaam-reizen/onze-impact/local-impact-score
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Dag 3 Kathmandu

Vrije dag. Een goede manier om Kathmandu te ontdekken is
met een optionele stadsexcursie. Hoewel het verkeer
chaotisch is en je hier en daar een heilige koe moet omzeilen,
ben je veilig in de kundige handen van je chauffeur. Snuif de
onbekende geuren op, laat de kleurrijke omgeving op je
inwerken en begroet de vriendelijke Nepalezen met
‘namaste’ (‘ik eer, of buig voor, het goddelijke in jou’).

Aan de rand van de stad vind je Bodnath, (ook wel:
Boudhanath), de grootste stoepa van Nepal. Tibetanen lopen
hier hun pelgrimsrondes, ook zijn er Tibetaanse winkels. Bij
het hindoeistische tempelcomplex Pashupatinath liggen de
ghats (rituele bad- en crematieplaatsen) aan de heilige rivier
de Bagmati. Er hangen meestal een aantal saddhoes rond.
Deze halfnaakte bedelmonniken met dreadlocks poseren
graag (tegen een kleine donatie) voor een foto. Vanaf
Swayambhunath, ook wel de Apentempel genoemd, heb je
een weids uitzicht over Kathmandu.

ECHT OP REIS TIP

Voor reisorganisaties die duurzaam en verantwoord willen
ondernemen bestaan er verschillende
certificeringsmogelijikheden. Travelife Certified is de eerste
internationale, door de Global Sustainable Tourism Council
(GSTC) erkende, duurzaamheidsstandaard voor
reisondernemingen. Het certificeringsproces kent een strenge
procedure met onafhankelijke audits en volgt drie stappen/
niveaus. Zowel Koning Aap als onze lokale agent in Nepal
zijn Travelife Certified, het hoogste van de drie niveaus!

Dag 4 Kathmandu — Panauti

De Kathmanduvallei is het prachtige hart van Nepal. Een
fotogeniek gebied met vruchtbare rijstvelden dat aan alle
zijden omgeven worden door bergen. In de vallei liggen
sfeervolle dorpen zoals Panauti, een oud Newari-stadje met
enkele fraai bewerkte tempels uit de 13de eeuw. De
Indreshwar Mahadev Tempel is de indrukwekkendste. Er
heerst een religieuze sfeer. Je hebt de hele middag de tijd
om Panauti te bekijken.

ECHT OP REIS TIP

Logeren bij de mensen thuis

In Panauti slaap je in een eenvoudige homestay, dus bij
mensen thuis. De groep zal verdeeld worden over diverse
families. Op deze manier ervaar je het 'echte’ Nepal en het
dagelijkse leven op het platteland. Je lunch, diner en ontbijt
zijn bij de homestay inbegrepen.
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Dag 5 Panauti — Dhulikel

Na het ontbijt begin je aan je wandeltocht naar Dhulikhel. Je
hoeft alleen een eigen dagrugzakje te dragen, de overige
bagage wordt tijdens de wandeling vervoerd. In de ochtend
loop je tussen rijstvelden en akkertjes tot je de Namobuddha-
heuvel bereikt. Hier kun je eventueel lunchen en krijg je uitleg
over het kloostercomplex. Het klooster van Namobuddha is
een belangrijk pelgrimsoord. De legende gaat over
Boeddha die een uitgehongerde tijgerin met haar welpen
tegenkomt. De barmhartige Boeddha biedt zichzelf aan als
voedsel voor haar jongen. Een stenen gedenktafel op de
heuvel verwijst naar deze legende.

Vanaf Namobuddha wandel je naar Dhulikhel. Het dorp is een
favoriete bestemming vanwege het fraaie uitzicht op de
Himalaya. Bij helder weer heb je een schitterend uitzicht op
de Manaslu, Ganesh Himal en nog enkele giganten.

Dag 6 Dhulikel — Nagarkot

Je vertrekt vroeg in de ochtend en loopt van Dhulikhel naar
Nagarkot. De hike voert door een bosrijke omgeving, over
heuvels, langs rijstvelden en dorpjes. Diegenen die het
wandelen even voor gezien willen houden, kunnen dit
aangeven bij de reisbegeleider. Hij/zij kan dan een bus
regelen naar Nagarkot. Je kunt dit het beste op dag 4 of 5
aangeven.

Aan het eind van de middag kom je aan in Nagarkot. Vanuit
het hotel heb je, mits het weer dit toelaat, een fantastisch
uitzicht op de Kathmanduvallei en op de besneeuwde
toppen van Drojee Lakpa, Langtang en Ganesh Himal.
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Dag 7 Nagarkot — Bhaktapur

Hopen maar dat het helder weer is! Het is adembenemend
als de zon boven de besneeuwde bergtoppen van de
Himalaya uitkomt. Vroeger was Bhaktapur alleen te voet, via
de route die wij vandaag lopen, bereikbaar. Het pad slingert
zich dalend een weg door het dennenbos, langs akkers,
dorpjes en bamboebossen.

In de namiddag kom je aan in de kleinste en meest pittoreske
van de drie Koningssteden van Nepal: Bhaktapur. Het
entreegeld voor Bhaktapur is tijdens deze rondreis door Nepal
inbegrepen in je reissom.

Bhaktapur staat ook wel bekend als Bhadgaon (Stad van de
Rijst) of Khwopa (Stad van de Aanbidders). Bakstenen
huizen, tempels en pleinen wisselen elkaar af langs
meanderende straten en steegjes. Het autoluwe centrum van
Bhaktapur ademt mede daardoor nog een middeleeuwse
sfeer. De bevolking is er bezig met het hoeden van vee of
een ritueel in een tempel. Op het Pottenbakkersplein en
omgeving maken mannen prachtige potten, de vrouwen
versieren ze. Ook houtsnijders en wevers zijn in het centrum
aan het werk. Voor het kopen van souvenirs als houtsnijwerk
en Nepalese poppen is Bhaktapur de aangewezen plaats.




